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Voorwoord

Opnieuw delen we als Pastoraal Team en Parochiebestuur met u de gebeurtenissen
en activiteiten van het afgelopen jaar 2024. Er is op nieuw veel gebeurd. We kunnen
met recht stellen dat we ook als parochie een volk van God onderweg zijn: de
bedevaarten waren inspirerende gebeurtenissen waar we in ons gebed en intenties
de hele parochie meedroegen. Veel gebeden waren meegegaan en de berichten
werden breed gedeeld.

Maar ook mensen in Zoetermeer die niet zo met de H. Nicolaaskerk vertrouwd zijn,
vinden met bijzondere gelegenheden een weg naar onze kerk in de Dorpsstraat: St.
Maarten, Lichtjes feest, feest van de Geest, oecumenische vieringen. De diaconale
en catechetische en verdiepende activiteiten van het Kruispunt en de Tweede
Verdieping zijn ook bedoeld om de brug te slaan naar de andere inwoners van
Zoetermeer.

Naast dat alles blijven vrijwilligers en werkgroepen het uitgebreide pastorale werk
ondersteunen. U leest in de komende pagina’s impressies, beelden, getallen en
cijfers. Dit alles kan niet geschieden zonder de inzet en enthousiasme van vele
mensen, vrijwilligers, betrokken kerkgangers, bestuursleden van parochiebestuur, De
Kapelaan en het Kerkhof. Dank aan allen.

We zijn vooral God ook dankbaar die aan onze parochie zoveel talenten heeft
gegeven. Laat dat voor ons een inspiratie zijn om ook in de toekomst weer samen te
bouwen aan onze parochie opdat het Evangelie van Jezus Christus gestalte krijgt in
onze stad als getuigenis van het Rijk dat Hij verkondigd heeft en in ons hart heeft
uitgezaaid. Moge dat velen om ons heen inspireren om de Weg van het Evangelie
(weer) op te pakken.

Een aantal hoogtepunten licht ik hier uit. De nieuwe start van het geloofscentrum als
Tweede Verdieping is een mooie bron van bezinning en spiritualiteit voor onze
parochie, maar ook voor de mensen buiten onze parochie. De eerste activiteiten
werden in 2024 georganiseerd, maar de basis is gelegd in 2023. Datzelfde geldt voor
de voorbereidende werkzaamheden voor de start van het diaconaal centrum. De
cijfers van de bezoekgroep laten zien dat het aantal contact met oudere parochianen
groeit. Naast de aandacht voor ouderen betekent de blijvende aandacht voor
kinderen en jongeren op verschillende manieren en op gevarieerde momenten dat
we investeren in de toekomst van de parochie.

De vieringen op zondag blijven een hoogtepunt voor veel parochianen en de variatie
in koren, musici en liturgie geven blijk van een grote rijkdom. De eucharistie van de
zondagochtend is een krachtbron voor ons geloofsleven en voor de gemeenschap.
We ontmoeten elkaar rond het Woord en de Tafel van de Heer waarbij ook de
ontmoeting met elkaar in de Kapelaan zeer waardevol is. Het Pastoraal Team is ook
blij met de muzikale en liturgische ondersteuning van de uitvaarten in de
Nicolaaskerk.

Op deze manier wordt er gewerkt aan de verschillende pijlers van onze parochie,
liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw. Daarbij mogen we de
samenwerking met de PCI, Vincentiusvereniging, De Kapelaan en het kerkhof niet
vergeten. Op veel terrein werken we met elkaar samen en daar zijn we als Pastoraal
team en Parochiebestuur heel dankbaar voor.

Voor nu wens ik u veel leesplezier en we bidden om Gods zegen voor het lopende
jaar opdat we voort kunnen gaan op deze weg van het evangelie.

Ad van der Helm, pastoor



Het jaar 2024 in de Nicolaasparochie

Een belangrijk moment in het begin van het jaar 2024 was de slotviering in de
Genesareth. Naast vele betrokkenen waren alle pastores en bisschop Van den
Hende aanwezig. Het was een mooie en indrukwekkende viering. De bisschop
vervulde zijn pastorale taak door tot aan het einde toe met iedereen te praten.
Vanuit het parochiebestuur werden in het begin van het jaar enkele zaken in gang
gezet, die veel tijd zouden vergen en tot in 2025 zouden doorlopen. Het betrof nieuw
licht en geluid voor de Nicolaaskerk, plannen voor een nieuw groot orgel en voor de
Kapelaan een naamswijziging van de zalen. Een werkgroep, bestaande uit mensen
uit de hele parochie is van start gegaan om plannen te maken voor De Wijngaard.
Aan het eind van het jaar is op basis van deze plannen besloten dat de kerk een
parochiéle bestemming krijgt en gebruikt zal worden voor de zaterdagavond- en
kleinere vieringen zoals uitvaarten en bruiloften. Vanwege de nieuwe bestemming is
de naam gewijzigd in Moeder Teresakerk.

Op diaconaal gebied was er goed nieuws: de PCI ontving een aanzienlijke donatie uit
een legaat en het diaconaal centrum Het Kruispunt is gestart in de wijk De Leijens.
We hebben oude misdienaars kleding en de kruisweg van de Genesareth een
nieuwe bestemming gegeven in Suriname. Het orgel van de Genesareth heeft een
nieuwe plek gekregen in de Nicolaas, evenals de mooie beelden van Jozef en Maria.
De 2% Verdieping is met indrukwekkende activiteiten gestart in het begin van het
jaar. Er was veel belangstelling voor vanuit de parochianen en ook van inwoners van
de stad. De twee bedevaarten, waarover verderop meer informatie, werden door een
grote groep parochianen meegemaakt, waarbij er onderling nieuwe en hechte
banden werden gesmeed.

Na de zomer hadden we weer een goed bezochte en mooie startzondag, gevolgd
door het afscheid van pastor Ella Feijen. Het was een groots afscheid, Ella preekte
zelf en werd na de viering door een grote groep parochianen bedankt voor haar
werk.

Er volgden vele mooie activiteiten, zoals de indrukwekkende bijeenkomst van
Allerzielen, Sint Maarten, het patroonsfeest (met de Sint natuurlijk) en de
Lichtjesavond, die meer dan 1000 bezoekers trok.

Vrijwilligers

Alle mensen die hebben samengewerkt aan het tot stand komen van dit jaarverslag
zijn, naast onze vaste krachten, de vele vrijwilligers van onze parochie. Het zijn er
honderden. De gemeente Zoetermeer beschouwd ons als de grootste
vrijwilligersorganisatie van de stad. Dat wil wel wat zeggen! Van de mensen die
kaarten schrijven voor jarigen, via degenen die de Nicolaaskerk steeds
schoonmaken, naar wie de bloemen verzorgen, via de chauffeurs die mensen halen
en brengen, naar de kosters en de gastvrouwen en -heren: teveel om op te noemen.
Als uzelf maar een klein ding doet voor een ander bent u ook een vrijwilliger. Hiervoor
hartelijk dank. Samen met onze vaste beroepskrachten vormen de vrijwilligers een
sterk team.



Nicolaaspenning

Binnen onze parochie zijn veel vrijwilligers werkzaam. Zonder hen zouden we niet
kunnen voortbestaan. Sommige vrijwilligers doen hun werk op de voorgrond, zoals
de kosters, de lectoren en de gastvrouwen/-heren. Anderen verrichten hun
werkzaamheden voor de parochie achter de schermen, zoals de redacteuren van de
Nieuwsbrief en de ploeg vrijwilligers, die de kerk regelmatig schoonmaken.

Jaarlijks tijdens de Startzondag zetten we enkelen van hen in het zonnetje door aan
hen de Nicolaaspenning uit te reiken.
(https://nicolaasparochiezoetermeer.nl/contact/nicolaaspenning/ ).

Tijdens de Startzondag in 2024 ontvingen de volgende mensen de Nicolaaspenning:

Jacob Ingenhoes

Jacob was actief binnen het vicariaatberaad van de Tabor. Daarna mocht de
Vincentiusvereniging lange tijd een beroep op hem doen als secretaris. Jacob had
ook een goed contact met de PCI, die nooit een vergeefs beroep op hem deed,
wanneer er weer iets nodig was voor een gezin in nood.

Odile Wentzel

Ook Odile is, toen haar kinderen klein waren, begonnen als vrijwilliger in de Tabor. Ze
heeft een aantal jaren de kinderen voorbereid op de Eerste Heilige Communie en is
ook de (mede-)oprichter van de Kidsclub geweest, waarbij voor kinderen op
woensdagmiddag in de Tabor diverse activiteiten werden georganiseerd. Nu is Odile
al jaren actief in de drukkerij op het parochiebureau. Samen met Joke van Egmond
verzorgt ze al het drukwerk binnen de parochie. Ze is redactielid van de maandelijks
verschijnende Nieuwsbrief, die ze ook verder volledig verzorgt tot aan het verzenden
toe.

Joke van Egmond

Joke is een van de duizendpoten, die we binnen onze parochie hebben. Ze steekt
erg veel tijd in jaar vrijwilligerswerk. Ze is erg actief binnen het Ceciliakoor, is lid van
de werkgroep liturgie, verzorgt samen met Odile het drukwerk binnen de parochie en
is ook lid van de redactie van de Nieuwsbrief. Ook is ze tien jaar penningmeester
geweest van de Vincentiusvereniging.

Tijdens coronatijd was zij een van de mensen, die ervoor zorgde, dat het
parochiebureau kon blijven functioneren.

Koos Gouweleeuw

Op Koos kan altijd een beroep gedaan worden. Koos is uitvaartkoster geweest en
ook vele jaren lid van het collectantencollege. Op dit moment is Koos actief als
huismeester van het Kerkhof.

Anneke Gouweleeuw

Anneke is een echte regelaar. Verzorgt al vele jaren het schoonmaken van de kerk.
Ze beheert ook het reliwinkeltje. Ook is Anneke codrdinator van het uitgiftepunt
Nicolaaskerk van de Voedselbank. Op de zolder van het parochiebureau heeft ze
een eigen opslagruimte voor allerlei spulletjes voor de Voedselbank. Vroeger
verzorgde Anneke de kinderwoorddienst en was ze betrokken bij de voorbereiding op
het Heilig Vormsel.



https://nicolaasparochiezoetermeer.nl/contact/nicolaaspenning/

Sluiting Genesareth en nieuwe bestemming: Voedselbank

De Genesarethkerk werd op 21 januari 2024 in een plechtige eucharistieviering met
de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende aan de eredienst onttrokken.

Sinds de slotviering op zondag 20 juni 2021 werden er elke week op vrijJdagmorgen
Woord- en gebedsvieringen gehouden. In Meerzicht werden al vanaf ca. 1974
zondagse kerkvieringen gehouden. In eerste opzet in een school aan het Fivelingo.
Daarna in een gymzaal bij het Aanloopcentrum. Toen het Wijkcentrum Meerzicht
gereed was, vierden we daar, in de bovenzaal. Het nadeel van al deze locaties was
dat alles elke week weer opgebouwd en opgeruimd moest worden. Zo ontstond de
wens om tot een eigen kerkgebouw te komen. Het toenmalige kerkbestuur had
echter besloten: geen kerk in Meerzicht. Een grote groep mensen, kwam in actie, en
uiteindelijk resulteerde dat in de toezegging dat als er f1.100.000 bijeen werd
gebracht er een kerk zou kunnen komen. Met diverse acties werd dit bedrag
bijeengebracht.

Met de bouw van kerk, kwam de inrichting aan de orde. Door heel veel vrijwilligers is
daar hard aan gewerkt. De beelden, het orgel en de piano, het tabernakel, de
kruisweg en de kerststal, alles werd door vrijwilligers bij elkaar gezocht. Op 1
november 1990 werd de kerk ingewijd door Mgr. Bar, toen bisschop van Rotterdam.
Nadat de kerk aan de eredienst is onttrokken, is er wekelijks een Woord- en
gebedsviering in de bibliotheek van de Albrandswaard. Op de eerste vrijdag van de
maand is dit een Woord- en communieviering. Deze wordt door gemiddeld door ruim
20 mensen bezocht, met als uitschieter 26 mensen op 4 april, terwijl er vijf vaste
bezoekers afwezig waren.

Dat de Genesarethkerk als eerste van de wijkkerken gesloten is, heeft alles te maken
met de nieuwe bestemming van het gebouw. Door de inzet van vrijwilligers is het
mogelijk geworden om de voedselbank een plaats te geven. De Genesareth was het
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eerste uitgiftepunt in Zoetermeer. En dat is nu ook de bestemming van het gebouw,
de voedselbankwinkel. De taak van de kerk bestaat uit 3 onderdelen: Leren, Vieren
en Dienen. Het gebouw, vroeger bestemd voor Vieren, krijgt nu de bestemming:
Dienen.

Het pastoresteam

Het pastoraal team in 2024 bestaat uit Ad van der Helm (40%) als pastoor en
teamleider, Adri Kortekaas (100%) als pastor (formeel parochievicaris), Ronald van
Berkel (100%) als diaken en Ella Feijen (60%) als pastoraal werker, tot 1 september
2024. Het team vergadert iedere veertien dagen op dinsdagochtend. Het pastoraal
team wordt ondersteund door het parochiebureau, met name door Monique van
lersel en door Ineke van der Niet op gebied van personeelszaken.

De huidige taakverdeling is als volgt:

Ad van der
Helm: voorzitter van het parochiebestuur,

% oecumene en lloz, liturgie, doopsels en
uitvaarten, pastoraat en
ziekenzalvingen

Adri

Kortekaas: pastoraat, huisbezoek, ziekenzalving,
< . begeleiding kerktoetreders, uitvaarten
en doopsels, huwelijken, werkgroep
bezoekwerk

Ronald van
Berkel: diaconie, o.a. PCI, diaconaal centrum,

[ jongerenwerk, eindverantwoordelijke
voor liturgie (werkgroep liturgie inclusief
koren), vormsel, pastoraat, uitvaarten
en doopsels, huwelijken, redactie

Nicolaas.nu, coordinatie misdienaars

catechese, EHC, Nicolaas.Leert, kind
en Kerk, Kinderwoorddienst, créche.




]
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Afscheid Ella Feijen

Het jaar 2024 stond voor ons pastoraal team vooral in het teken van het afscheid van
Pastor Ella Feijen. Met het oog op haar pensioengerechtigde leeftijd en haar
gezondheid, besloot Ella in september van 2024 afscheid van de parochie te nemen.
Dat betekende voor haar ook het afscheid van haar werk als pastoraal werker in het
pastoraat van het bisdom Rotterdam. Sinds 2004 was zij pastoraal werker en sinds
2017 werkte zij in onze parochie voor catechese en was nauw betrokken bij de
werkgroepen in de parochie en bij de opbouw van het geloofscentrum in de
Kapelaan waar onder haar bezielende leiding tal van cursussen zijn gegeven. In een
feestelijke viering op 29 september 2024 is van haar afscheid genomen en werd een
glossy voor haar uitgeven.

Het pastoraal team heeft de taken, samen met de werkgroepen waar Ella leiding aan
gaf, herverdeeld en is met het parochiebestuur bezig met het invullen van de
vacature die ontstaan is. Er is daartoe overleg gaande met het bisdom.



Het parochiebestuur

Het parochiebestuur was in 2024 als volgt samengesteld:

» A. van der Helm (voorzitter)

F. Swagemakers (vicevoorzitter)

P. Santbergen (secretaris)

M. Vermeulen (penningmeester)

E. Pannebakker (bestuurslid, belast met de zorg voor de gebouwen)

L. Pont (bestuurslid, belast met de zorg voor de vrijwilligers en de wijken)
M. Legtenberg (bestuurslid, belast met het toepassen van ICT en
communicatie in de parochie)

>
>
>
>
>
>

Het parochiebestuur wordt ondersteund door mevrouw R. Hay, die de verslagen van
de vergaderingen van het parochiebestuur verzorgt. Het bestuur komt ca. 10x per
jaar bijeen en bepaalt in overleg met het pastoraal team het beleid en de begroting
van de parochie. Tevens legt het bestuur jaarlijks verantwoording af over het
gevoerde beleid en de financién aan het Bisdom Rotterdam. Enkele keren per jaar
vindt er een gezamenlijke bijeenkomst met het pastorale team plaats om de goede
samenwerking te waarborgen en hoe we gezamenlijk naar de toekomst kijken en de
juiste wegen gaan bewandelen.
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Overlijden Leo de Brabander

Op 30 maart 2024 is Leo de Brabander overleden. Leo heeft zich vele jaren voor de
H. Nicolaasparochie ingezet. Hij is betrokken geweest bij de bouw van verschillende
wijkkerken. Maar we kunnen wel stellen dat wij op dit moment niet over een
Parochieel Centrum de Kapelaan en over een mooi, modern kerkhof achter de
Nicolaaskerk zouden beschikken als Leo zich hier niet jarenlang onvermoeibaar voor
had ingezet. Niet alleen grote projecten hadden de aandacht van Leo. Ook het
onderhoud van alle gebouwen van de parochie was bij Leo in goede handen. Hij
zorgde voor het uitvoeren van reparaties en liet het noodzakelijk onderhoud
uitvoeren. Hij had een zeer groot netwerk van mensen, die hem konden helpen. Zijn
werkzaamheden voerde hij uit als lid van het parochiebestuur en de laatste jaren als
adviseur daarvan. Om hem te bedanken had het bestuur aan de paus gevraagd om
Leo de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toe te kennen. De paus
heeft dit verzoek ingewilligd en op de dag van zijn overlijden kon pastoor Van der
Helm hem in het bijzijn van zijn familie deze onderscheiding nog uitreiken.

Het Parochiebureau: Het kloppend hart van onze parochie

Op het Parochiebureau is het eigenlijk nooit stil. Hier werken het pastoraal team, de
parochiesecretaresse, het secretariaat, de drukkerij en de financiéle administratie
dagelijks samen om de vele praktische en pastorale zaken in goede banen te leiden.
Het is een plek waar geloof en organisatie hand in hand gaan, en waar de deur altijd
openstaat—Iletterlijk én figuurlijk. Dagelijks worden er hier tal van zaken geregeld:
van het aanvragen van misintenties tot het plannen van dopen, huwelijken en
uitvaarten. Ook het beantwoorden van telefoontjes, het ontvangen van bezoekers,
het verwerken van administratie en het verzorgen van drukwerk behoren tot de vaste
bezigheden. De dynamiek is groot, en geen dag is hetzelfde. Een vast ritueel op de
ochtend is het koffiemoment. Alle aanwezigen op het Parochiebureau komen gezellig
bij elkaar om 10:00 uur voor een kop koffie/thee. En er is altijd wel iemand die zorgt
voor iets lekkers erbij.

Parochiéle activiteiten

Bedevaart naar Echternach en Trier

Van 14 tot en met 16 juni reisde een groep uit onze parochie naar Trier (Duitsland) en
Echternach (Luxemburg). In 2023 was er de grote bedevaart naar Lourdes. De
verbindende kracht van die gezamenlijke tocht was zo aanstekelijk, dat we ook in
2024 naar wegen zochten om samen onderweg en in gesprek te zijn. Nu echter niet
met een heel grote reis, maar met een relatief korte trip naar twee bijzondere
plaatsen. We gingen op weg met een thema in ons hoofd en in ons hart: ‘Hoort hoe
God met mensen omgaat’. Dit lied kwam gedurende het weekend steeds terug en
was ook uitgangspunt van gesprek en ontmoeting.
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Bedevaart naar Egmond en Heiloo

Op 13 november gingen we met een bus vol parochianen weer op bedevaart.

In Egmond sloten we aan bij de eucharistieviering van de gemeenschap. Het was
een mooie, verstilde viering, waarna we onthaald werden in de zaal van de
‘Benedictushof’, achter de abdij.

In de middag gingen we door naar Heiloo, een paar kilometer verderop, naar het
bedevaartterrein van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hier kregen we een lunch
aangeboden en in de kapel van dit Mariaheiligdom hebben we samen gebeden en
gezongen. We staken kaarsjes op voor de mensen aan wie we wilden denken. En we
putten van het geneeskrachtig water uit de bron.

Aan het einde van de middag reden we naar Egmond-Binnen terug, naar een plek
aan de voet van de duinen, de Adelbertakker. Hier lag ooit de heilige Adelbert
begraven, voordat zijn gebeente naar de abdij werd overgebracht.

Het was korte, eendaagse tocht, maar een prachtige dag vol gebed en bezinning,
ontmoeting en verbinding. Wat mooi om op deze manier als parochie met elkaar op
te trekken!
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(Mariakapel, Heiloo)

Sint Maarten

Sint Maarten is het feest van licht, warmte en zorg voor elkaar. Voor het tweede jaar
op rij organiseerden we dit feest samen met de broers en zussen van de Oude Kerk.
Dit jaar ook samen met Paulusschool. De Nicolaaskerk was stampvol met wel meer
dan 300 kinderen plus hun ouders en grootouders. Met liedjes, verhalen, een
lampionnenoptocht, warme chocolademelk en veel spullen ingezameld voor de
voedselbank. We zijn veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers van de Oude Kerk
en Nicolaasparochie, de Paulusschool en aan de deelnemende winkeliers en
bewoners in en rond de Dorpstraat. (Foto’s: van Warmerdam fotografie)

13



Lichtjesfeest

Op dinsdag 10 december ging om 18.00 uur de verlichting van de kerstboom op de
Dobbeplas aan, waarna kaarsjesavond in Dorpstraat begint. Ook de
Nicolaasparochie doet hier al jarenlang aan mee. Doorgaans met een mooi koor
optreden. Helaas was het dit jaar niet gelukt een koor hiervoor te kunnen vinden. De
Nicolaaskerk was desondanks toch geopend en sfeervol verlicht. Er waren een
aantal piano- en orgelspelers die voor sfeervolle muziek zorgden. Er konden voor in
de kerk kaarsjes worden aangestoken en ook de kerststal was opgezet. Uiteindelijk
zijn er meer dan 1000 bezoekers geweest op deze geslaagde avond.

Feest van de Geest

Van Hemelvaart tot en met Pinksteren vond het landelijke Feest van de Geest ook
plaats in Zoetermeer. 27 kunstenaars toonden hun werk in 20 kerkgebouwen in de
stad. Het hoofdthema was in 2024: Troost. Alle kunstenaars hadden één werk
speciaal rondom dit thema gemaakt. In onze parochie is werk tentoongesteld in de
Nicolaaskerk en in de Wijngaard.

14



In de Nicolaaskerk werden nagenoeg alle kerkbanken bedekt met quilts, was een
spectaculair evenement opleverde, met wel wat praktische bezwaren, omdat er ook
vieringen werden gehouden. In 2026 zal het Feest van de Geest weer worden
georganiseerd. Met ruim 4.000 bezoekers staan onze kerkgebouwen dan weer volop
in de belangstelling.

Oecumenische samenwerking

Van oudsher heeft Nicolaas parochie een goede band met de zusterkerken in
Zoetermeer. De afgelopen jaren komt dit nadrukkelijk tot uitdrukking In de
gebedsweek voor de eenheid van de christenen en de vredesweek. Op verschillende
plekken in Zoetermeer worden oecumenische vieringen gehouden waar de Nicolaas
parochie aan meewerkt. In de Nicolaas kerk, mede vormgegeven door het pastoraal
team. Via de werkgroep oecumene worden deze vieringen voorbereid. Naast deze
vieringen is er ook een mooie samenwerking ontstaan rondom Sint Maarten, samen
met onder andere de Oude kerk, zoals u in een apart item kunt lezen.

Rondom de liturgie

Kosters

De taken voor alle Eucharistie en Woord en Communie vieringen worden uitgevoerd
door 13 vrijwillige kosters. Deze vieringen vinden door de week en op zondag plaats
in de H. Nicolaas kerk en sinds kort op zaterdag in de Moeder Teresa kerk.

De Eucharistie en Rouw en Trouw vieringen door de week en het Paastriduim
worden verzorgd door het vaste team Jan, Wim en Harry.

De Eucharistie en Doop en Caribische vieringen op zondag worden verzorgd door
Henk, Shirley, Harry, Diana, Peter, Maarten, Frans, Bart en Kennedy.

De Eucharistie op zaterdagavond in de Moeder Teresakerk wordt verzorgd door
Samuel en Maikel met aanvulling van de zondag kosters.
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Het is fijn dat we deze grote groep vrijwillige kosters tot onze beschikking hebben om
de vele vieringen goed en op tijd te kunnen voorbereiden en te ondersteunen.

Als parochie zijn we verheugd met de inzet van dit team, waarvan er velen al heel
lang koster zijn en ook vanuit de vicariaten naar de H. Nicolaaskerk gekomen zijn.

Misdienaars

Ook in 2024 hebben de misdienaars en acolieten weer met plezier een bijdrage
geleverd aan het verzorgen van de vieringen. Elke week staan ze klaar om de
vieringen extra aan te kleden en de voorgangers te ondersteunen.

De hoogtepunten zijn natuurlijk de uitgebreide vieringen met Pasen, Hemelvaart,
Pinksteren en Kerst waarin aanvullende taken verricht worden. Een grote intocht met
wierook, kruis en kaarsen, het ontkleden van het altaar op Witte Donderdag en het
Gloria tijdens de Paaswake springen er dan uit. Enkele misdienaars zijn gestopt in
2024, maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe enthousiaste misdienaars begonnen.
Daarmee blijft de groep misdienaars en acolieten op sterkte in 2025!

Lectoren

Tijdens de vieringen hebben de lectoren een grote rol. Ze bereiden zich voor en
spreken de lezingen en voorbeden zo duidelijk mogelijk uit. Soms is het voorlezen
van de namen van degenen aan wie de mis is opgedragen het lastigste. Dit jaar zijn
er enkele lectoren bijgekomen, verschillend in leeftijd, zodat we nu ook meer
jongeren hebben.

Gastheren en gastvrouwen

In de H. Nicolaas parochie zijn er tien gastvrouwen en tien gastheren. Op
zaterdagavond om 19.00 uur in de moeder Teresa kerk en op zondag ochtend om
9.00 uur in de Nicolaas kerk is er een gastvrouw/heer. Op zondag om 11.00 uur en
bij speciale vieringen in de H. Nicolaas zijn dat er twee. Ze verwelkomen de
kerkgangers, delen de boekjes uit en halen de collecte op. Aan het eind van de
viering staan ze klaar om de boekjes weer aan te nemen en op te ruimen. Bij een
deurcollecte is staan ze met de mandjes bij de deur. Als alles is opgeruimd tellen ze
de opbrengst van de collectes en schrijven deze met hun naam en handtekening op
het formulier en doen alles in een collectezak, dan is hun taak volbracht.

Koren / cantorgroepen

Incanto

Twaalf keer zong Incanto tijdens een viering in de Nicolaaskerk. We genoten met
name van het meewerken aan de Kruisweg, de Paaswake en de Nachtmis met
Kerst.
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In het kader van Fonds 1818 werd er ook gezongen tijdens een ‘herinneringsdienst’
bij Ipse de Bruggen (locatie Nootdorp). Incanto zingt daar graag, vanwege de
bijzondere sfeer die er is. Woorden, symbolen, liederen: alles is toegesneden op de
aanwezigen, die actief meedoen.
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In 2024 zijn er twee leden bijgekomen, wat het totaal op 24 leden brengt, met een
gemiddelde leeftijd van 48 jaar.

De opstelling bij het Maria-altaar voelt inmiddels vertrouwd, het orgel uit de
Genesareth dat daar geplaatst is, wordt nu ook meer en meer gebruikt door het koor.

St. Caeciliakoor

Het koor begon het jaar 2024 anders dan gehoopt. Doordat de dirigente /organiste
Karina Markarova een week voor Kerstmis slachtoffer van een verkeersongeval was
geworden moest naarstig naar vervanging van haar worden gezocht. Tot grote
opluchting werd Arjan Vlek bereid gevonden om op zo’n korte termijn in de
noodzakelijke begeleiding te voorzien. Omdat deze noodgreep slechts eenmalig kon
zijn en er voor onbepaalde tijd toch behoefte was aan het met de gebruikelijke
regelmaat voortzetten van de repetities en uitvoeringen, is er naar tijdelijke
vervanging gezocht en met succes gevonden in de personen van Christine en Harry
Hermans.

Aangezien van aanvang af al duidelijk was dat hun inzet uiterlijk bij het aanbreken
van de zomervakantie in juli zou aflopen, heeft het bestuur alle moeite gedaan om
Karina, de vaste dirigente, ertoe te bewegen na de zomervakantie terug te keren. Dit
alles in de wetenschap dat de fysieke gevolgen van het ongeval haar nog steeds
parten speelden. Dit heeft ertoe geleid dat zij vanaf september niet meer wekelijks,
maar slechts om de week een repetitie heeft geleid en niet meer het schema van de
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begeleiding van een viering op iedere tweede zondag van de maand, maar op iedere
vierde zondag kon volgen, omdat het andere kerkkoor dat zij ook nog begeleidt, haar
op die tweede zondag nodig had en haar - de beroepsmusicus die zij is - meer kan
betalen.

Over de samenstelling van het koor kan gemeld worden dat om redenen van leetftijd,
in casu gezondheid, een van de tenoren zijn lidmaatschap heeft opgezegd.

Aan een evenwichtige verdeling van het aantal personen over de verschillende
stemgroepen heeft dit echter geen afbreuk gedaan.

De uitvoering van het koorrepertoire is door de halvering van de repetitiegelegenheid
wel beperkter geworden gelet op de verscheidenheid van missen die voorheen op
hoogfeesten konden worden gezongen. Wel worden er nog steeds enkele nieuwe
gezangen ingestudeerd.

Koor Cantemus Domino

In 2024 heeft Cantemus Domino enkele nieuwe zangers mogen verwelkomen. lets
om dankbaar voor te zijn in deze tijden. Het koor zingt hoofdzakelijk bij uitvaarten,
maar heeft ook gezongen op Witte Donderdag, Allerzielen en Christus Koning. Deze
laatste viering werd er samengewerkt met het koor Deo Sacrum uit Den Haag. Een
samenwerking die naar meer smaakt en ook gecontinueerd zal worden. De
ingebruikname van het koororgel is iets om blij mee te zijn, maar ook iets waar aan
gewend moet worden.

Magnifique

Onder de naam Magnifique verzorgen Arjan (piano) Nelma, Ramon en Gerda (zang)
de muziek bij vieringen in de parochie op zondagen en op speciale Feestdagen.

Het repertoire is divers en varieert van klassieke liturgische liederen tot meditatieve
zang uit Taizé, van gezangen en psalmen uit de GvL bundel tot Engelse traditionele
liedbundels. Het programma is steeds afgestemd op het speciale karakter of thema
van de viering. In de regel zingt Magnifique één keer per maand. Daarnaast ook op
Feestdagen, zoals in 2024 tijdens het Paastriduiim op Goede Vrijdag en eerste
Paasdag. Het is inmiddels traditie: het 2-jaarlijkse kerstconcert, dat in 2024 werd
gegeven in de Taborkerk. Er werden mooie kerstliederen gezongen in diverse genres
en velerlei talen. Ook hebben verschillende gastzangers en gastmusici en andere
vrijwilligers meegewerkt aan het concert om er een succes van te maken.

R.K. Jongerenkoor Praise

R.K. jongerenkoor Praise heeft in 2024 enkele vieringen muzikaal ondersteund in de
Nicolaasparochie onder leiding van dirigent en combo. Het motto van Praise is ‘voor
jongeren, door jongeren’. Een kern onderdeel van de rol die WESP en Praise spelen
binnen onze gemeenschap is dat het een plek biedt waar de jongeren eigenaar van
zijn. Hierdoor kunnen zij, in een veilige omgeving, experimenteren met het nemen
van verantwoordelijkheid en kunnen zij leren van hun leeftijdsgenoten. Zo worden zij
voorbereid op het nemen van een actieve rol binnen onze gemeenschap, en de
maatschappij als geheel.
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Leren, Dienen, Vieren

Leren

Eerste Heilige Communie

In 2024 hebben 35 kinderen hun Eerste Heilige Communie gedaan in de
Nicolaasparochie. Opnieuw zijn de kinderen verdeeld in een zaterdag- en een
zondaggroep. De begeleiders van de beide groepen werken intensief samen, maar
hebben toch de ruimte voor hun eigen aanpak.

De kinderen zijn in 6 bijeenkomsten voorbereid op dit mooie feest. Elke bijeenkomst
had een eigen thema: de Naam van God, Bidden, Het huis van mijn Vader,
Vergeven, Samen delen, en Blijft dit doen. Het fysieke resultaat van elke bijeenkomst
werd geplakt op een boomblad, dat met de bladeren van alle kinderen in de
communieboom werd gehangen. Deze boom heeft de hele voorbereidingsperiode bij
het altaar gestaan. Na de Eerste Heilige Communie is nog een zevende bijeenkomst
gehouden, die werd afgesloten met een zondagse gezinsviering.

In 2024 werd bij de voorbereiding voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe
methode, die het jaar daarvoor door een aantal begeleiders en met steun en
medewerking van Ella Feijen is gemaakt. Na de zomer zijn de ervaringen met deze
nieuwe methode geévalueerd, en zijn verbeteringen aangebracht. De nieuwe
methode blijkt in de praktijk goed te voldoen. De methode is eigendom van de
Nicolaasparochie, maar via het bisdom ook beschikbaar voor andere parochies.
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H. Vormsel

We kunnen op het jaar 2024, voor wat betreft het Vormsel terugzien op een
productief, mooi jaar. Er is veel werk verricht en we zijn nog steeds aan het
ontwikkelen en vorm aan het geven. De tijJdsspanne van een volledige
Vormselvoorbereiding is 1,5 jaar waardoor er in 2024 geen Vormselviering heeft
plaatsgevonden.

In november 2023 hebben 24 jongeren hun Heilig Vormsel mogen ontvangen. In
januari 2024 zijn we gestart met een nieuwe groep vormelingen. Dat zijn er welgeteld
13. Het grote verschil met 2023 is nergens aan toe te schrijven. Er waren meer
inschrijvingen.

We zijn verder gegaan op de nieuwe weg welke we ook al met de vorige groep
waren ingeslagen. Deze nieuwe aanpak heeft tot doel meer verdieping en het
opbouwen van een hechte groep waar vertrouwen in- en met elkaar centraal staat. In
januari 2025 is de nieuwe groep gestart met het afrondende Vormselproject en ze
zullen zondag 29 juni aanstaande het Vormsel ontvangen. Het is een leuke gezellige
groep jongeren welke elkaar hebben gevonden en leren kennen. Ze zijn open en
durven veel van zichzelf bloot te geven. Daardoor komen er soms diepe gesprekken
op gang. Momenteel is de vormselgroep druk bezig met het herschrijven van het
Vormselwerkboek. Binnenkort zal dit worden geévalueerd en afgerond.

De 2° Verdieping

Het kalenderjaar 2024 was het eerste volle jaar dat de 2e Verdieping zich
presenteerde als opvolger van wat tot voor die tijd het Geloofscentrum heette.

De 2¢ Verdieping rust op twee pijlers, bestaand uit twee onderscheiden doelgroepen,
elk met een eigensoortig aanbod:

- parochianen: aanbod op het gebied van geloofsverbreding en -verdieping;

- Zoetermeerders: aanbod op het snijvlak van spiritualiteit en samenleving om in
openheid het gesprek te voeren.

De coordinator verzorgt het aanbod voor de parochianen in overleg met het
pastoresteam. Voor de andere doelgroep werkt de codrdinator samen met een
projectgroep.

Voor de eerste doelgroep is het aanbod makkelijk te definiéren. Alles wat met leren,
vieren, dienen en kerkopbouw te maken heeft, kan in principe aan de orde komen.
De leden van het pastoraal team willen hier graag aan meewerken en er kunnen
gasten worden uitgenodigd.

Voor de tweede doelgroep is het lastiger te formuleren wat de kaders van het aanbod
zijn. Doel is niet te missioneren en te vertellen hoe ‘de Kerk’ over iets denkt. Doel is
wel mensen die geinteresseerd zijn in actuele onderwerpen met elkaar in gesprek te
laten gaan, waarbij spiritualiteit een van de invalshoeken is die aan de orde komen.
Een open ruimte, met uitwisseling van gedachten en perspectieven.

Voor de eerste doelgroep was er een aantal bijeenkomsten verzorgd door het
pastoresteam en werden de maandelijkse bijbelavonden georganiseerd.

Voor de tweed doelgroep verzorgde de projectgroep twee reeksen van drie avonden
rond een thema, te weten over armoede (voorjaar 2024) en over ‘de democratie in
gevaar’ (najaar 2024).
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De eerste reeks opende met een maaltijd, waarvoor cli€nten van de Voedselbank
waren uitgenodigd.

De tweede bijeenkomst was een gespreksavond met aalmoezenier Eric Sengers die
vertelde over de sociale leer van de Kerk in relatie tot armoede, René Bos, die
toelichtte hoe de PKN in Zoetermeer bezig is met onderwerp armoede, en diaken
Ronald van Berkel, die vertelde hoe hij in Zoetermeer de parochie present wil stellen
in de strijd tegen armoede. De derde avond was er een forumdiscussie met Katinka
Broos (oudewijkenpastor in Rotterdam), Janny Bakker-Klein (CDA, Eerste Kamer) en
Bouke Velzen (CU-SGP, gemeenteraad Zoetermeer). Het Nederlands Dagblad deed
verslag hiervan. De opkomst kende een groei gedurende deze eerste reeks.

De tweede reeks bestond uit drie avonden rond het actuele onderwerp ‘de
democratie in gevaar’.

De eerste bijeenkomst bood ‘geopolitiek perspectief’, en werd verzorgd door
gastspreker kolonel b.d. Han Bouwmeester. De tweede avond ging over ‘Oorlog in
Europa’ en had als gastsprekers Sophie in 't Veld (tot voor kort europarlementariér
voor D66) en Frank Speel (VNG). De derde avond had ‘Democratie in Zoetermeer’
als onderwerp, en kende als gastsprekers Jan Waaijer (CDA, oud-burgemeester) en
Margo Kraneveldt (PvdA, gemeenteraad). De avonden werden goed bezocht: elke
keer waren er rond de 60 deelnemers, afkomstig uit de parochie en daarbuiten.
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De projectgroep kende wisselingen in leden, en bestond eind 2024 uit Erik Boman,
Casimir Struik, Benno van Croesdijk, Ad van der Helm, Ed Feijen en Willien van
Wieringen. Secretariéle ondersteuning bood Ineke Butter. Codrdinator van de 2¢
Verdieping is Willien van Wieringen.

Het is in 2024 nog zoeken geweest hoe de twee doelgroepen zich tot elkaar
verhouden in de het opzetten en de uitvoering van de plannen. Ook de publiciteit en
het succesvol inzetten van social media vroeg de nodige aandacht. Het projectteam
is tevreden over het aanbod dat is uitgevoerd, en beraadt zich over het nog beter in
kaart brengen van de doelgroep en het doen van een passend aanbod. Daarnaast is
het team op zoek naar uitbreiding, om de werkdruk passend bij vrijwilligerswerk te
houden én om het gesprek binnen het team inhoudelijk levendig te houden. Voor
2025 staat het geregeld bijhouden van de website op de planning, en uitbreiding van
het projectteam. Verder wordt er gewerkt aan een structurele invulling van de agenda
met terugkerende en herkenbare bijeenkomsten, voor beide doelgroepen.

Dienen

Diaconaal Centrum Het Kruispunt

Eén van de pijlers van onze kerk is Caritas, de diaconie. Een grote groep vrijwilligers
werkt samen binnen de PCI. Over het werk van de PCI leest u hierna. Belangrijk is
om te weten dat de werkgroep PCI van de Nicolaas parochie het afgelopen jaar
verder is uitgebreid met enthousiaste vrijwilligers. Zij staan mensen bij in hulpvragen.
Zonder deze bevlogen mensen kunnen wij de Caritas onze kerk niet

vormgeven. Daarnaast is vorig jaar het Diaconaal Centrum Zoetermeer geopend.

' diaconaal centrum '\

Kruispunt

. Zoetermeer
[T

Een samenwerking tussen verschillende kerken waar onze kerk parochie ook bij
betrokken is, zelfs mede initiatiefnemer van is. Via deze samenwerking is het gelukt
om mensen onderdak te verlenen als zij op straat kwamen te staan. Ook is uit huis
plaatsing of beslaglegging door deurwaarders voorkomen. Goed dat een groep
mensen dit werk van onze parochie uitvoeren. Mocht u hierin geinteresseerd zijn,
richt u zich dan tot diaken Ronald van Berkel.
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PCI: Parochiéle Caritas Instelling

Het afgelopen kalenderjaar was een enerverend jaar waarin we niet alleen wat meer
helpende handen kregen in het team, maar waarin we ook meer mensen konden
helpen. De meeste hulpzoekers komen via het pastoraal team van onze parochie bij
ons terecht, anderen namen direct contact op. Gelukkig worden de leden van de PCI
steeds meer “gezien”. Soms worden we zelfs persoonlijk benaderd door hulpzoekers.
Een enkele keer hoeven we de hulpzoekers alleen maar in de juiste richting te
sturen, zoals bijvoorbeeld dit jaar een jonge asielzoeker, die met de rest van zijn
familie in het AZC (de voormalige gevangenis van Zoetermeer) verblijft. Hij had
problemen met zijn mobiele telefoon, waardoor hij verstoken bleef van berichtgeving
van het COA. We hebben hem kunnen voorzien van een tweedehands telefoon en hij
is nu weer voor iedereen bereikbaar.

Het grootste deel van de hulpverlening is evenwel financieel van aard. Elke
hulpaanvraag, hoe klein ook, wordt zorgvuldig bestudeerd en besproken. We kijken
naar de mogelijke oplossingen. Soms is het niet meer dan het verstrekken van een
renteloze lening of, in uitzonderlijke gevallen, een gift, maar meestal moeten de
vrijwilligers van de PCI ook op andere vlakken in actie komen.

Het bezoekwerk in onze parochie

In het afgelopen jaar is er ook weer veel aandacht besteed aan het bezoeken van
parochianen. Dat is ook belangrijk; niet alleen in de kerk, rondom de vieringen
ontmoeten we elkaar, maar ook buiten de kerk. We proberen aandacht te besteden
aan mensen die niet makkelijk meer naar de kerk kunnen komen, of aan mensen die
graag een (geloofs)gesprek willen.

In het afgelopen jaar werd duidelijk dat er op meerdere manieren invulling kon
worden gegeven aan het bezoekwerk. Er is in onze parochie een heel netwerk
gegroeid van parochianen die aan medeparochianen denken door het schrijven en
sturen van verjaardagskaarten en huisbezoeken die daaruit voortkomen. Zo blijft een
grote groep met elkaar verbonden. Onder het werk van deze groep valt bijvoorbeeld
ook het verzorgen van het ‘bloemetje van de week’ om mensen een hart onder de
riem te steken.

De afgelopen jaren kwamen we in de praktijk echter ook een groep parochianen
tegen die kortstondig één of enkele gesprekken wensen. Het gaat dan om een
concrete pastorale vraag waarbij een tijdelijke tochtgenoot mogelijk kan helpen. Voor
deze mensen zijn we bezig een aparte groep op te richten, de ‘Emmausgroep’. De
bezoekers van deze groep gaan dus heel gericht naar mensen toe, maar slechts
voor een korte periode, totdat degene die bezocht wordt weer verder kan. Het
evangelie van de Emmausgangers is voor deze groep een belangrijke inspiratiebron.

Deze laatste groep is nog in oprichting. Maar de bedoeling is dat de leden ervan een
toerusting en training krijgen vanuit onze parochie, om straks goed beslagen ten ijs
te komen. Zo kunnen we samen als parochie meer zorg dragen voor elkaar. De
pastores zijn natuurlijk ook beschikbaar, maar we proberen ernaar te streven dat ook
vanuit de eigen gelederen de gemeenschap actief op elkaar betrokken kan blijven.
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Met de inzet van de vrijwilligers zal de parochie zeker aan veerkracht winnen. Dank
dus aan al deze bezoekers, en hulde voor alles wat zij, vaak verborgen, verrichten.
En voor de hartelijke verbondenheid met velen!

Vieren

Ook in 2024 konden we elkaar ontmoeten tijJdens doordeweekse vieringen,
weekendvieringen, Caribische en Oecumenische vieringen, schoolvieringen en
vieringen met en door kinderen.

Liturgie heeft een hele belangrijke plek in onze parochie. Naast de weekend
vieringen vinden ook op dinsdag en woensdag vieringen plaats om 9 uur In de
ochtend. Vieringen met wat stilte en wat muziek, afgespeeld met behulp van een CD.
Goed om met elkaar doordeweeks ook stil te staan bij het mysterie van ons geloof en
de eucharistie te vieren.

Doordat de vieringen op zaterdagavond in de Nicolaas Kerk matig bezocht werden
en er regelmatig problemen met geluidoverlast waren bij evenementen op het
Nicolaas plein, zijn deze vieringen tot in december doorgegaan in Nicolaas kerk.
Daarna zijn ze verplaatst naar de Moeder Theresa Kerk (de nieuwe naam van De
Wijngaard).

Tijdens de vieringen op zondag mogen we ons verheugen op onze verschillende
koren. Op deze manier kunnen we de rijikdom van onze parochie laten zien. Zowel
om 9 uur als om 11 uur wordt in de vieringen de zang mooi verzorgd. Goed
verzorgde liturgie staat hoog in het vaandel bij de koren en het pastoraal team.

Ook vonden met regelmaat vieringen plaats gericht op kinderen en jonge gezinnen.
Met dank aan een actieve werkgroep die deze vieringen voorbereidt, konden bij
Eerste Communievieringen en andere kindgerichte vieringen mooie vieringen worden
gemaakt.

Elke tweede zondag van de maand vindt de Caribische viering plaats om 15 uur’s
middags. Een grote groep van parochianen uit Caribisch Nederland is dan aanwezig.
Een keer per maand wordt zo een eigen cultuur en taal dienst gevierd. Maar wordt
ook gezorgd dat mensen die het Papiaments niet machtig zijn, de viering kunnen
volgen door een tweetalig boekje. Vier keer in 2024 werd samen gevierd tijdens de
viering van 11 uur. Mooie warme vieringen waarbij positieve reacties kwamen vanuit
alle kanten.

Ook is de traditie voortgezet van de internationale Pinksterviering.
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Vanuit alle taalgroepen en gemeenschappen die onze parochie rijk is, namen
mensen deel. Zo werd ook het Pinksterfeest op een bijzondere manier gevierd.

Vlak voor Pasen en vlak voor Kerst worden scholen uitgenodigd om in de kerk of op
school hun eigen viering te hebben. Zowel leden van het pastoraal team als
gebedsleiders verzorgen deze vieringen. Goed om ook aandacht te hebben voor
deze kinderen. Mooi om te zien is dat het enthousiasme bij scholen steeds groter
wordt, en ook dat hierdoor soms kinderen graag met hun ouders naar de kerk
komen.

Als u dit leest, merkt u dus dat er veel meer vieringen zijn als dat u zelf meemaakt of
meekrijgt. Belangrijk om op verschillende manieren met elkaar op weg te blijven.
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Communicatie

Digitale Nieuwbrief

Maandelijks verschijnt de digitale Nieuwsbrief. Met deze Nieuwsbrief delen we het
actuele nieuws van onze parochie en is een overzicht van de vieringen in die maand
te vinden. In de Nieuwsbrief nemen we alleen korte stukjes op. Bij langere stukjes
wordt samengewerkt met de website. In dat geval wordt een samenvatting in de
Nieuwsbrief opgenomen en komt het volledige artikel op de website te staan.

De Nieuwsbrief wordt maandelijks naar 531 parochianen verstuurd. Er zijn nog
enkele parochianen, die de Nieuwsbrief op papier ontvangen.

Parochieblad NicolaasNu

Vier keer per jaar verschijnt ons parochieblad NicolaasNu. Het bevat 24 pagina’s op
A-4 formaat in kleurendruk. Het drukwerk en een online opmaakprogramma worden
verzorgt door ‘De Zalige Zalm’, een bureau voor geloofscommunicatie. Elke editie
heeft een thema en passend bij dat thema worden de artikelen geschreven. De
thema’s van het afgelopen jaar waren: ‘Helpende handen’, ‘Rentmeesterschap en
vakantie, ‘Vieringen, samen vieren’ en ‘Kerst in de kunst'.

In de edities die verschijnen rond de Kerst en Pasen wordt expliciet aandacht
besteed aan die feesten.

Een team van acht redactieleden komt jaarlijks ongeveer 8 keer bijeen om de
thema’s vast te stellen en de inhoud te bepalen. Aangezien de redactie steeds een
half jaar vooruit werkt, is er vrijwel geen ruimte voor actueel nieuws, daarvoor is de
Nicolaas Nieuwsbrief.

Aan het begin van het jaar worden de thema’s bepaald en elk redactieoverleg kent
steeds een driedeling. De geschreven artikelen en de stand van zaken van het
eerstkomende nummer worden doorgenomen, er wordt een taakverdeling gemaakt
voor het daaropvolgende nummer en we eindigen met een brainstormsessie voor het
daaropvolgende nummer.

Social Media

Via verschillende media willen we communiceren met de buitenwereld. De
voornaamste en volledigste bron van informatie is de website van de H.
Nicolaasparochie. Algemene informatie van onze parochie is daarop te vinden, zowel
de komende activiteiten, vieringenoverzicht en nieuwsberichten.

De website wordt goed bezocht. Gemiddeld zo’'n 300 bezoeken per dag — oplopend
tot 1000 bezoeken per dag vlak voor Kerstmis. In totaal maken ongeveer 8000
mensen gebruik van de website.

Dagelijkse nieuwtjes en berichten worden geplaatst via de Facebook pagina van de
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Nicolaasparochie. De Facebookpagina van de Nicolaasparochie heeft momenteel
meer dan 540 volgers (een groei van bijna 10% t.o.v. vorig jaar).

We zijn dit jaar gestopt met Twitter / X. Het bereik was via dit medium beperkt en we
merken ook dat onze doelgroep hier niet erg actief is.

Daarentegen zijn we wel begonnen met Instagram. Een social media platform dat
veel gebruikt wordt door jongeren van 20 tot 40 jaar. Op dit platform kunnen
makkelijk korte nieuwsberichten of video’s worden gedeeld. De gebruikersnaam is
h.nicolaasparochiezoetermeer. In relatief korte tijd hebben we hierop meer dan 100
volgers gekregen.

23112 TE@®

h.nicolaasp...v+ @ =

H. Nicolaasparochie

27 116 123
berichten volgers volgend

Welkom op ons Instagram account §§
Wij zijn de H. Nicolaasparochie,
gevestigd in Dorpsstraat 24,
Zoetermeer.

(2 nicolaasparochiezoetermee... en

Professioneel dashboard

eergaven in de afgelopen 30

Profiel bewerken Profiel delen

Deze media geven parochianen en belangstellenden de mogelijkheid te reageren op
berichten — waarvan goed gebruik wordt gemaakt.

Gebouwen en vastgoed

De visie op onze kerken staat als een huis
In 2022 hebben wij onze visie op onze kerken vastgesteld. Ook in 2024 bleek dit een
goede leidraad voor de toekomst en kunnen we stellen dat deze nog steeds staat als
een huis.
Ter herinnering onze visie is:
l. De Nicolaaskerk is onze centraal in Zoetermeer gelegen kerk waar wij
sinds 2021 samen onze Eucharistie vieren.
Il. Elke wijk een kapel of stilteruimte heeft (ca. 12 personen);
[I. Erin 3 a 4 wijken een ontmoetingsruimte is (ca. 20 personen);
V. Er in de parochie een intiem rouwcentrum is voor kleine groepen;
V. We kunnen deelnemen in een organisatie van een diaconaal centrum;
VI. Er een multifunctionele gebedsruimte is voor een of meer andere
geloofsgemeenschappen.
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Actief in de wijken

Wij willen actief blijven in de wijken en waar nodig en mogelijk dit gefaciliteerd zien
met gebouwen.

Uiteraard horen daar ook uitgangspunten bij zoals:

Voorzien in onze (financiéle) behoefte voor de korte termijn;

Het moet passen in onze pastorale visie en beleid;

Perspectief en flexibiliteit bieden voor de lange termijn;

Financieel voldoende zekerheden bieden voor de toekomst;

Op draagvlak kan rekenen van onze kerkgemeenschap, het Bisdom en de
gemeente Zoetermeer.

Al

Genesareth geen kerk meer maar, inzetten voor diaconie

Na uitgebreid voorbereidend werk is in 2024 overeenstemming bereikt met de
Voedselbank Haaglanden om de Genesareth aan hen te verhuren. Een waardevolle
invulling van een belangrijke vorm van diaconie. Het blijft jammer dat het voor velen
in Zoetermeer lastig is om financieel rond te komen. De Voedselbank is daardoor een
belangrijke noodzakelijke voorziening voor hen.

Eind 2024 is de Voedselbank Haaglanden gestart met de verbouwing én is de
opening in het eerste kwartaal van 2025 voorzien.

De Genesareth was een gebouw dat nadrukkelijk mede gerealiseerd kon worden via
de inzet en bijdragen vanuit betrokken parochianen uit de wijk Meerzicht. Het is
daarom extra fijn dat dit gebouw een betekenisvolle functie behoudt.

Wijngaard wordt Moeder Teresiakerk als 2° kerkgebouw van onze parochie

In 2023 zagen wij onze kerk De Wijngaard als een goede locatie als rouw- en
trouwcentrum. In 2024 hebben wij besloten dat deze kerk meer moet zijn dan dat.
Het wordt ons tweede kerkgebouw. Het is daarmee geen wijkkerk meer, maar krijgt
een bredere functie die wij de komende jaren steeds meer zullen gaan inzetten.

Diverse gegadigden voor de Tabor

Voor de kerk De Tabor hebben diverse gegadigden zich gemeld om dit gebouw te
kopen. Het is helaas niet gelukt om in 2024 deze kerk aan de eredienst te
onttrekken. Samen met het Bisdom is in 2024 gestart met het opstarten van het
verkoopproces dat naar verwachting in 2025 zal worden afgerond.

De Doortocht

De Doortocht wordt tot het gebouw wordt afgestoten tijdelijk verhuurd. Verwacht
wordt nog een termijn van 5 tot 10 jaar. Dit was reden om de verwarmingsketel te
vervangen en voorbereidingen te treffen om waar nodig de dakbedekking te
repareren.

Verduurzaming

Het verduurzamen van onze gebouwen is geen sinecure en vraagt specialistische
kennis en een zorgvuldige afweging bij het kiezen van de meest effectieve en
functionele maatregelen om in te investeren. In 2024 hebben wij daarbij hulp
ontvangen vanuit het ontzorgingsprogramma van de provincie Zuid-Holland. De
rapporten vormen samen met onze toekomstplannen de basis voor de investeringen
gedurende de komende jaren.
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Daarbij kijken wij als eerste naar investeringen die zich snel terugverdienen.
Bijvoorbeeld apparatuur waarmee wij het energiegebruik kunnen monitoren en het
plaatsen van zonnepanelen op De Kapelaan. Wij hopen dit in 2025 tot uitvoering te
gaan brengen.

In dit licht blijft wel het belangrijk en bijzonder om onze beheerders en andere
vrijwilligers te noemen en bedanken die allerhanden zaken met weinig of geen
middelen toch voor elkaar kregen, waardoor de gebouwen ondanks hun eventuele
gebreken onderdak konden bieden. Maar ook het geduld en compassie van
gebruikers voor hinderlijke gebreken zoals bijvoorbeeld door de lekkages in de
Doortocht moeten we hier benoemen.

De Kapelaan

Het jaar 2024 was voor de kapelaan een uitermate druk jaar. Naast het verhuren van
onze zalen, werden deze ook intensief gebruikt door de parochie en de
jongerenstichting WESP. De inzet van onze beheerder, Adriaan Bil, is van
onschatbare waarde gebleken en heeft gezorgd voor een efficiénte organisatie
binnen de kapelaan. Ook de bijdrage van vele vrijwilligers, waaronder: Tom Jurgens,
Henk Huurman, len Westerman, Theo van der Hoeven en Lisette van Leeuwen,
verdient grote waardering. Zonder hun inzet zou de kapelaan niet kunnen
functioneren. Namens het bestuur van de kapelaan willen wij onze bijzondere dank
uitspreken aan Adriaan en alle vrijwilligers.

Het bestuur van de kapelaan heeft in overleg met het parochiebestuur besloten om €
105.000 van het nettoresultaat 2024 over te maken naar de parochie.

Afgelopen jaar hebben wij samen met het parochiebestuur een traject gestart om de
kapelaan en andere gebouwen van de parochie te verduurzamen. Dit heeft
geresulteerd in een rapport dat in samenwerking met een overheidsinstantie is
opgesteld.

Het bestuur van de Kapelaan bestaat uit:

* Hans Vollebregt, Voorzitter

Peter Albers, Penningmeester

Patricia Munster, Secretaris

» Bert van Oosterhout, Jongeren

Matthé Vermeulen, Parochievertegenwoordiger

Kerkhof

“Wat is het hier mooi zeg, al dat groen, al die bloeiende planten. En toch stil, midden
in deze drukke stad. Mooi zicht ook op de Dobbeplas. Dat verwacht je allemaal niet.”
Het wordt vaak gezegd. En terecht. Het kerkhof van de Nicolaasparochie is een
groene plek van rust, letterlijk en figuurlijk.

Het bestuur van de RK Instelling Kerkhof H. Nicolaas en de vrijwilligers van de
groenploeg worden geinspireerd door deze waardering voor het kerkhof. Het kerkhof,
dat in 2018 gerenoveerd weer in gebruik is genomen, is nog niet af. In 2024 zijn
stappen gemaakt om de verlichting van het kerkhof te realiseren.

In 2024 zijn zes parochianen op het kerkhof begraven, en zijn twee nieuwe
urnengraven in gebruik genomen. Ook werd meerdere keren gebruik gemaakt van
het asverstrooiingsmonument. De samenwerking met de Kapelaan voor de
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condoleance na de uitvaart was optimaal. Het jaar 2024 was ook financieel gezien
een jaar waar tevreden op kan worden teruggezien. Het jaar werd met een overschot
op de exploitatie afgesloten. De zakelijke samenwerking met Weverling en Wijtman
(grafverzorging), de Wit (groot onderhoud) en van Dongen (beheer) is heel plezierig
verlopen; deze samenwerking wordt ook in 2025 voortgezet.

Het bestuur is de vrijwilligers van de groenploeg veel dank verschuldigd. Het
resultaat van hun wekelijkse inzet voor het onderhoud van het kerkhof is zichtbaar
voor iedereen. De vergrijzing maakt versterking van deze groenploeg dringend
gewenst. Werving van nieuwe vrijwilligers blijkt echter een lastige opgave. Ook
versterking van het bestuur is dringend nodig.

Het bestuur van het Kerkhof bestaat uit: Michel Hogendoorn, voorzitter en
waarnemend penningmeester; Peter Albers, secretaris en administrateur; Wietke van
Overbeek, lid namens het Parochiebestuur.
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Financieel jaaroverzicht

Resultaten 2022, 2023 en 2024, begroting 2025

realisatie 2022 | realisatie 2023 | realisatie 2024*) | | begroting 2025
Kosten
Persoonskosten 244.893 253.539 236.116 234.300
Kosten gebouwen 100.999 118.965 121.127 126.550
Rente en kosten van schulden 12.176 12.582 13.394 13.100
Kosten pastoraal en eredienst 23.520 22.687 41.145 46.425
Verplichte afdrachten (oa bisdq 40.325 49.322 46.288 51.035
Overig 14.705 20.542 20.119 18.550
Totaal 436.617 477.637 478.189 489.960
Opbrengsten
Kerkbijdragen 234.104 201.280 210.164 200.000
Collecten 55.139 64.770 74.477 65.600
Overige bijdragen parochianen 57.356 70.465 54.502 48.850
Onroerend goed 35.932 46.356 39.321 77.600
Bijdrage De Kapelaan 45.000 105.000 80.000
Totaal 382.532 427.871 483.464 472.050
Resultaat
Tekort / overschot -54.086 -49.766 5.275 -17.910

*) het boekjaar 2024 is nog niet defintief afgesloten, dit zijn voorlopige cijfers

Toelichting op deze tabel.

KOSTEN
In de tabel hierboven kunt u de cijfers over 2022 (eerste 4 maanden Corona), 2023
en 2024 lezen. Ook vindt u daar de begroting over 2025.

In 2024 zijn de loonkosten licht gedaald door uitdiensttreden van medewerkers en
langdurige ziekte waardoor we een uitkering ontvingen van de verzekering.

De kosten van het onroerend goed in het bezit van de parochie (5 kerken, de
Kapelaan, de pastorie en 1 woonhuis) waren in 2024 gelijk aan 2023. Door
huurkosten van een nieuwe woonruimte voor pastoor van der Helm zijn de totale
kosten iets hoger. Door wederom een strak regiem van het gebruik van de
verwarmingsinstallaties door de beheerders konden we de energiekosten in de hand
houden.

De kosten pastoraal en eredienst zijn in 2024 fors hoger dan 2023. Hier zien we een
duidelijke kostenstijging door een hoge inflatie van kosten van de offerkaarsen, er
zijn een aantal vaste ornamenten gekocht voor de aankleding van de Nicolaaskerk
en er is een grote parochiebijeenkomst georganiseerd in 2024.

De afdracht aan het bisdom is een vast bedrag op basis van inkomsten.

De overige kosten zijn gelijk aan vorig jaar. Dit is voornamelijk drukwerk,
automatiseringskosten en onderhoud van websites.
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OPBRENGSTEN

De opbrengsten uit kerkbijdragen herstelden weer na een flinke dip in 2023.
Gelukkig! U heeft gul gegeven in 2024. Ook de opbrengsten uit collecten laat een
grote plus zien. Het kerkbezoek laat ook een groei zien in 2024. Daar zijn we heel bljj
mee.

De overige opbrengsten bleven wat achter, er waren minder uitvaarten en daardoor
minder inkomsten uit uitvaartmissen.

De opbrengsten uit verhuur van kerk- en bijruimten zijn iets teruggelopen. We
hadden verwacht de Genesareth begin 2024 al te kunnen verhuren aan de
Voedselbank en hadden andere huurders verplaatst en opgezegd. De verhuur aan
de Voedselbank is in november 2024 gestart en daar zijn wij heel content mee.

In 2024 mochten we een nog hogere opbrengst dan 2023 van de Kapelaan
bijschrijven. Een geweldig succes door de grote inzet van medewerkers en
vrijwilligers van de Kapelaan. In 2023 mochten we al € 45.000 bijschrijven, nu in
2024 zelfs € 105.000.

Door dit geweldige resultaat van de Kapelaan en door uw giften en bijdragen kunnen
we 2024 afsluiten met een klein positief saldo. De vorige penningmeester (8 jaren in
functie) en de huidige penningmeester (5 jaren in functie) kunnen zich niet heugen
dat er een positief saldo was aan het einde van het boekjaar. U begrijpt dat dit een
grote opluchting is.

Overige cijfers 2024

Gemiddelde bezoekersaantallen

Viering 2022 2023 2024
Door de week

Dinsdagochtend 9:00 uur 14 13 13
Woensdagochtend 9:00 uur 25 30 32
Weekeinde

Zaterdagavond 19:00 uur 28 14 17
Zondagochtend 9:00 uur 64 70 78
Zondagochtend 11:00 uur 159 174 201
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Pastorale cijfers van het afgelopen jaar

In het afgelopen jaar is het pastorale team op verschillende belangrijke momenten
aanwezig geweest in het leven van onze parochianen.

Het pastorale team en onze gebedsleiders mochten bij 31 uitvaarten mensen
begeleiden in het afscheid nemen van een dierbare tijdens de uitvaartviering. Veel
dank aan de gebedsleiders voor hun betrokkenheid en inzet.

Op onze eigen begraafplaats achter de kerk zijn 3 parochianen begraven, waarmee
deze bijzondere plek opnieuw betekenis gaf aan het afscheid nemen binnen de
geborgenheid van onze geloofsgemeenschap.

Een bijzonder moment is ieder jaar weer wanneer tijdens de Paaswake volwassenen
het doopsel ontvangen en officieel worden opgenomen in de Katholieke Kerk. Het
afgelopen jaar waren dat er 6 die zich zo verbonden hebben met de kerk.
Daarnaast hebben 30 kinderen het sacrament van het doopsel ontvangen. Altijd een
bijzonder feestelijke aangelegenheid voor zowel families als de parochie.

Tijdens een andere feestelijke viering ontvingen 23 jongeren het sacrament van het
vormsel. Een belangrijke stap in hun geloofsweg, waarbij ze zelf hun keuze voor het
geloof bevestigen.

Een woord van dank gaat uit naar de werkgroepen van de Eerste Communie en

het Vormsel. Dankzij hun inzet, voorbereiding en betrokkenheid konden de kinderen
en jongeren deze belangrijke stappen in hun geloof op een mooie en betekenisvolle
manier beleven. Hun enthousiasme en toewijding maken echt het verschil — voor de
kinderen, hun families én de parochie.

Deze cijfers weerspiegelen niet alleen de pastorale betrokkenheid, maar ook de
voortdurende verbondenheid van mensen met ons geloof en onze kerk.
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Slotwoord

Dank aan allen die hebben meegewerkt aan dit derde jaarverslag van de H.
Nicolaasparochie Zoetermeer. Wat dit jaarverslag wel duidelijk maakt is dat we leven
in een bloeiende parochie. De inzet van de vele vrijwilligers is groot. Ons pastoraal
team leidt ons op de goede weg met leren, dienen en vieren. De werknemers van
onze parochie verzetten veel werk en zorgen voor continuiteit. De bestuurders van
de parochie, Kapelaan en Kerkhof staan voor uitdagingen op gebied van financién,
beheer, gebouwen en groei. Groei die we terugzien in aantallen communicanten,
bezoekers van de vieringen en vrijwilligers. Er blijft veel te doen, we hopen op een
bestendige toekomst.
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